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Deze plek bestaat

God heeft ons eerst lief, Hij heeft als
eerste lief! In Zijn barmhartigheid
wil Hij altijd al alle mensen tegen
zich aandrukken, en het is Zijn leven,
gegeven voor ons in Christus, dat ons -
¢én maakt, dat ons met elkaar verenigt. ¢
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Paus Leo XIV

We weten hoezeer de mensen van
onze tijd, ook onbewust, op zoek zijn
naar een plek om te rusten en in vrede
te leven, dat wil zeggen bevrijd van
leugens, geweld en de leegte waarin
alles anders zou neigen te eindigen.
Kerstmis is het goede nieuws dat deze
plek bestaat, niet in de hemel in een

droom, maar op aarde in een vleselijke
werkelijkheid.
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