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Onze hoop heet Jezus. Hij betrad het graf van 
onze zonde, liep tot het verste punt waar wij 
verdwaald geraakt waren, ging dwars door de 
warboel van onze angsten, droeg de last van 
onze onderdrukkingen en wekte ons uit de 
donkerste diepten van onze dood tot leven. 
Laten we Pasen vieren met Christus! Hij 
leeft en komt nog altijd langs, transformeert 
en bevrijdt. Met Hem heeft het kwaad geen 
macht meer, kan mislukking ons er niet van 
weerhouden opnieuw te beginnen.

Paus Franciscus

De overwinning van Christus is een 
overwinning op de dood. En de overwinning 
op de dood is een overwinning op het 
leven. Alles heeft een positiviteit – wat 
onze onmiddellijk waarneembare, 
documenteerbare situatie ook weze, ook in 
het grootste, onvoorstelbaarste lijden –, is iets 
goeds dat op het punt staat geboren te worden 
aan de grenzen van onze menselijke horizon.
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